
  

 

 

 

 

 

 

 

Met je gezicht in de zon, 

is de schaduw altijd achter je. 



Zoals een Vader die zijn kind omarmt, 

ja, zo omarmt U ook mij, 

U bent een Vader die vertroost en beschermt 

en ik kom tot rust bij U. 

In vrede zal ik gaan liggen en inslapen, want U 

alleen Heere, doet mij veilig wonen.  

    Psalm 4 : 9 

         

Op eerste Paasdag, de dag der verrijzenis, is in vrede ontslapen  

onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma 

 

Gerardine von Meijenfeldt - ‘t Hooft 

– Gerd –  

weduwe van Henk von Meijenfeldt 

 

* 8 augustus 1928                                                  † 9 april 2023 

 

      Carl † 

      Ingmar en Wenka  

       Chiel 

       Ella 

      Marieke en Gonny 

       Maj en Krijn 

       Ole en Salla 

 

Groenelaantje 17 

8072 DC Nunspeet 

 

De begrafenis zal in besloten familiekring plaatsvinden. 


